
Amritsar Golden Temple Harimandir Sahib 

Als afsluiter na een fantastische 16 daagse rondreis in Rajasthan en een laatste 
nacht in Delhi op weg naar Amritsar in de Shatabdi express. Na een zeer 
comfortabele rit van ongeveer 6 uur eindelijk…Amritsar! Diezelfde avond nog naar 
de tempel. 

 

Bij het binnengaan van de tempel werd ik meteen overvallen door de schoonheid en 
de rust, het heeft iets ongelofelijks, echt prachtig! Ik was al overdonderd bij het zien 
van de Taj Mahal maar deze tempel is echt… heaven on earth!  

Eerst wat rondgewandeld en dan gaan zitten, zo rustgevend….Ik had geen zin om 
weg te gaan. Alles is zo sereen en de plaats en de mensen geven je een warm 
welkomstgevoel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



De volgende ochtend weer op weg naar de tempel en weer dat serene gevoel, echt een 
unieke en prachtige plaats… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Het museum in de tempel ter nagedachtenis van de martelaars die hun leven gaven 
in dienst van de natie 

 

 

 

 

 

 

 



Een bezoek aan het Jallianwala Bagh memorial, ook gekend als de slachting van 
Amritsar, bezocht…heel aangrijpend… 

 

 

 

 



Martyr’s Well 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bullet marks 

 

 

 



Laatste avond in Amritsar…had ik de gelegenheid om te zien hoe de Goeroe Granth 
Sahib, het Heilige Boek weer opgeborgen werd voor de nacht. 

 

 

De sfeer is met geen woorden te beschrijven en indrukwekkend. De duisternis en het 
licht waarin de tempel baadt versterken dit gevoel nog.  

 

Amritsar…. Golden Temple Harimandir Sahib…het mooiste wat ik ooit gezien heb, 
het hoogtepunt van mijn reis…om nooit meer te vergeten!!! 

 

Met heel veel dank aan Atvinder Singh die mij heel wat informatie gegeven heeft bij 
dit bezoek. Een onvergetelijke ervaring! 

 


